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BAKARA SURESİ TEFSİRİ - 2. BÖLÜM 

Nouman Ali Khan 


Elif. Lâm. Mîm. Bu kitap, onda asla şüphe yoktur. O, müttakîler için bir yol göstericidir. Onlar gayba inanırlar, namaz kılarlar, kendilerine verdiğimiz mallardan Allah yolunda harcarlar. Yine onlar, sana indirilene ve senden önce indirilene iman ederler; ahiret gününe de yakinen inanırlar. İşte onlar, Rablerinden gelen bir hidayet üzeredirler ve kurtuluşa erenler de ancak onlardır. 
(Bakara/1-5) 

"Rabbim, benim göğsüme genişlik ver, işimi kolaylaştır, dilimden de şu düğümü çöz ki sözümü iyi anlasınlar." (Taha Suresi/25-28) 

Tekrar hepinize esselamu aleykum ve rahmetullahi ve berekatuhu arkadaşlar. Bugünkü niyetimiz dün kaldığımız yerden devam etmek. Son konuştuğumuz şey "öjiIoJU k" ile ilgiliydi. Allah'ın kendini koruyan ve tedbirli olmak isteyen insanlar için bu kitabın bir yaşayan rehber olduğundan bahsettiği ikinci ayetin son kısmı hakkında biraz konuşacağız. 

kelimesi Arapça'da bir isimdir, ism-i fail denir. Ama İngilizce'ye çevirdiğimde fiil kullanmam gerekiyor. İsim kullanamam. "Kendini sakınanlar" gibi bir şey demem lazım ve bunu İngilizce'de söylediğimde "sakınmak" kelimesi fiildi. Arapça'da fiiller ve isimler arasında belli başlı bir fark var. Bu bir gramer dersi olmasa bile, çok zorlamadan size şunu açıklamalıyım ki, fiiller geçicidir. "O yemek yiyor" dediğimde her zaman yiyecek demek değil bu. Daimî değil, sadece şimdiki zaman. Bir fiil ya geçmiş ya şimdiki ya da gelecek zamandadır, zamansız değildiryani geçicidir. Fiilin aksine isimlerin, ağaç, araba ya da hakikat gibi, zamanları yoktur. İsimlerin geçmiş, şimdiki, gelecek zamanları yoktur. Yani isim kullandığınızda aslında daimî ve zamansız bir şeyden bahsedersiniz. 
Zamanın hapsetmediği bir şeyden. Fiilin tam tersi. Bu önemli çünkü Kur'an'ın İngilizce mealinde fiil ve isimler belirsizleşip birbirine karışıyor. Bazen çok zorlaşıyor çünkü bazen Kur'an dilinde isim olarak çevirmesi çok zor olan isimler oluyor. Böylece biz de fiil olarak çeviriyoruz. Böyle yaptığımızda kelimenin hakiki manası ve tesiri kayboluyor. Bu yüzden alışılagelmişin dışına çıkarak kelimenin aslında isim olduğunu ve Allah 'ın daimî bir şeyden bahsettiğini açıklamak gerekiyor. Bu "ÖjiîiU ıiçin önemli çünkü Allah "OjiJüJ" "korunmak isteyenler, dikkatli olup tedbir alanlar" dediğinde Allah her zaman böyle insanların olacağından bahsediyor. Eskiden böyle insanların olduğundan ve artık böyleleri gibi olmadığından bahsetmiyor. 
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Bu Allah 'ın "ojiiLU" den önce Fatiha'da "(S^JLc c-o jS\ ^jİJI Js>I>?" dediği insanlardan buraya büyük bir geçiş. "Nimet verdiğin kimselerin yolu" Kur'an'ın tertibine göre okuduğumuz son iyi insanlar grubuydu. Ama Arapça'ya aşina olanlar, dikkat edin, 

cxo Jo\” "Nimet verdiğin kimseler." Geçmiş zaman, değil mi? Yani, Fatiha'da bizim geçmişteki insanları örnek almamız gerekiyor. Çünkü Allah 'm tam anlamıyla nimet verdiği ve hidayet ettiği kimseler bu dinin geçmişteki kahramanlarıydı. c^ujÜI 

(j^U^IJ fllgiJlJ" "Nebîler, sıddıklar, şehitler ve salihler." (Nisa/69) Nebîler ve onları tasdik eden sahabeler gibi, Allah hepsinden razı olsun. Okuduğumuz büyük alimler ve salihler. Kur'an'da Allah nebîbile olmayan iyi insanları anlatır. Bir nebînin sahabesi ya da arkadaşı değiller, Ashab-ı Kehf mesela. Nebî değiller ve bir nebînin arkadaşı da değiller fakat çok iyi insanlar. Ama onlar da geçmişte. Yani geçmişteki insanları örnek alıyoruz. Bu anlamamız için önemli, çünkü günümüzde de bir rol modeliniz, hayranlık beslediğiniz biri olabilir. Ama her zaman sınırlı kalacaktır. Çünkü hala yaşıyorlar, bu da onları her zaman şeytanın vesvesesine müsait oldukları demek. Yani ölmeden önce de düşebilirler. Ama ölen ve Allah 'm hidayetlerinde başarılı olduklarıyla ilgili "mezuniyet belgesi" veren ve onları tasdik ettiği kişiler garanti edilmiş örnek alınacak insanlardır. 
Bu konsepti anlattığımda sık sık üniversite öğrencileri örneğini veririm. 

Muhasebe ya da İşletme okuyorsanız, sizinle aynı sene okuyan çocuktan tavsiye almazsınız. AA'lık bir öğrenci olsa bile. O üniversiteden aynı dereceyle mezun olmuş ve iş sahibi olan kişiden tavsiye alırsınız. Çünkü zaten bu yoldan geçmiştir ve size tavsiye vermek için çok daha iyi bir konumdadır. Sizinle birlikte bu yolculukta olan kişinin aksine yani. Demek istediğim şey şu, Fatiha'da geçmişteki rol modellerini görüyoruz. Ama bu da biraz moralinizi bozuyor gibi, çünkü belki tüm iyi insanların yok olduğu, geriye kalanların tek bizim olduğu iması vardır. Yani bizim için ümit yok çünkü Allah 'm nimet verdiklerinin hepsi eskidendi. Bakara Suresi başından beri "ojiiUI" kelimesini, ism-i faili kullanarak, isim kullanarak hidayet kapısının onlar için açık kalacağı, takvalı insanların geçmişte, şimdiki zamanda ve gelecek zamanda da olacağını gösteriyor. Ne kadar modern olsalar da, zaman ne kadar kötü olsa da, müslümanlar asla "Keşke Rasulullah (sav)'in zamanında yaşasaydım! Çünkü o zaman iyi insanlar vardı, şimdiyse sadece biz" gibi hastalıklı bir zihniyete sahip olmamalılar. Ve birçok müslüman kendilerinin kötü insanlar olduğunu, takvalı insanlar olamayacağını kabul etmiş. Bu aslında tamamen anlamsız. Bu da Allah 'ın Bakara Suresi'nin ilk kısmında kullandığı "ojiilU" kelimesiyle çürütülüyor. 

İlerlemeden önce, çok hassas bir konuyu anlamanız gerek. Kuran'da bazı insanlar var. 
Yeri geldiğinde daha ayrıntılı anlatacağım. Kur'an'da takvası olan, bilinçli birtavra sahip ve dini hassasiyeti olan insanlardan müslüman olduklarından sonra bahsedilir. Yani biri müslüman olup şehadet getiriyor, takvalı olup daha dikkatli oluyor. Mesela namazlarını 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kaçırmama, haram para kazanmama, nereye baktıkları konusunda özen gösteriyorlar. 
Bunlara dikkat edip yaşamlarında takva anlayışını gösteriyorlar. Ama aslında imandan önce de bir çeşit takva var. Yalan söylememe konusunda dikkatli olanlar var. Kendilerini aldatmaktan koruyanlar, başkalarını incitmekten sakınanlar var. Ebû Bekr es-Sıddîk (ra) gibi. İman henüz ona dokunmamıştı bile. Ama yine de onda takva vardı. Hala bazı şeyler hakkında dikkatliydi. Hala bir şeylerden sakınıyordu. Yani Allah bu ayette kullanarak müslüman olanlara ve iyi gayrimüslimlere kapı açmış oluyor. Tüm dünyada, her kim bu kitaba hidayet için gelirse, eğer onlarda kendilerini kötülükten ve hatadan kurtarma isteği varsa, hristiyan, yahudi, agnostik, ateist olmalarının önemi yok. Her ne iseler, bu kitapta hidayet bulacaklar. Hepsine kapı ve davet açık. Ama karşılamaları gereken belli başlı ön koşullar da var... Tam da burada bir sonraki ayete geçiyoruz. Bu kitaptaki hidayetten ne tür bir şuura sahip insanlar faydalanabilir? Demek istediğim şey şu, Allah tüm Medine toplumuna kapıyı açtı. Ve bununla birlikte tüm dünyaya. Çünkü Medine toplumunda sadece müslümanlaryoktu, yahudiler, hristiyanlar da vardı. Şimdi onlara da bir çağrı var. Allah <jl&" şeklinde sınırlandırmadı. Ya 

da ı5İ&" gibi. Hayır, ""ojilLU ı 5 İa>" Bu aslında daha kapsamlı. İşin aslına 

bakarsanız, Al-i İmran Suresi'nde kitap ehlinden, yahudi ve hristiyanları, bazılarını açıklarken, & düJjl" (Al-i İmran/114) "İşte bunlar salihlerdendir" der. 

İçlerindeki iyi özelliklerden bahseder. Bu Kur'an'ın rahmet parçalarından biridir ve açık bir çağrısıdır. Bazen Mekke'de vahyedilen Kur'an'ın müşriklere davet odaklı olduğunu sanıyoruz. Müşrikleri davet etmek için. Ve Medine'de vahyedilen Kur'an'ın müslümanlara odaklı olduğunu sanıyoruz, l&f' b" "Ey iman edenler" Sadece kanun koyuyor, şeriat, ahkam gibi şeyler. Tamamen böyle değil. Evet, İslam'ın birçok kanunu Medenî Kur'an'da vahyolundu ama kitap ehline ve dolayısıyla tüm insanlara olan çağrı süreklidir. Medenî Kur'an'da bile. Tamamiyle sadece müslümanlara odaklı değil. Bu da Bakara Suresi'nin başlangıcından belli oluyor. 

Allah, buyuruyor. Belki de bu tabir günümüzde daha önce hiç 

olmadığı kadar daha canlı. "Gaybe inananlar." Görülemeyene inananlar. 

Özellikle günümüzle; tüm dünyayı etkisine alan modern ve akademik felsefi akımlarla bayağı ilişkili. Mesela, bilimcilik. Tek gerçekliği kanıtlanabilir şeyin bilimle, beş duyu organıyla denetlenmesi fikri gibi. Eğer veriyi ölçüp maddesel evrende kanıt bulursanız tartışabilirsiniz ve eğer maddesel evrende bulamayıp bir alet ya da cihazla kanıtlayamıyorsanız tartışamazsınız. Mesela ısıyı ölçerek var olduğunu bilmek gibi, yerçekimi kuvvetini ölçme gibi. Ama yaratıcı, cennet, cehennem, melekler? Yaratıcı, cehennem ya da cennet gibi bir şeyin olduğunu söylemek için bilimsel bir alet bile yok. 
Yani bunları tartışmak bile gereksiz, bunlar tamamen mantıksız, insanların için tek önemli şey insanlığı ilerletecek bilime dayalı tartışmalardır. Bu tüm gençlerin 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düşüncelerini şekillendiren yeni bir zihniyet ve bu gibi düşünceler için fazlaca para harcanıyor. Şunu da belirtmek önemli ki, sadece müslümanlar, hıristiyanlar ya da yahudiler değil, ayrıca diğer filozof, akademisyen, matematikçi, sosyolog, antropologlar bu konsepti çoktan çürüttüler. Her doğru olan şeyin sadece bilimden geldiği fikri tutmuyor. Çünkü bu standarta riayet ederseniz, daha iyi anlamanız için diyorum, edebiyat gibi bir şey için ne dersiniz? Biri bir parça güzel bir şiir okuyup "Vay canına, gerçekten güzeldi/' dese, güzel olduğunu bilimsel olarak kanıtlayabilir misiniz? Herkes güzel olduğunu deneyimledi. Bazı gençler şarkı dinleyip kafasını sallayarak "Bu şarkı harika!" diyor. Ama şarkının harika olduğuyla ilgili bilimsel bir kanıt yok. Bilimsel olarak konuşmak gerekirse, sadece birtakım ses dalgalarının havada yolculuk yapması. 
Niteliksel olarak bir değeri yok. Ama bu genç çocukmp3'ünü alacak, telefonunda indirecek ve saatlerini harcayarak kendini ritme hipnotize edecek kadar ikna olmuş. 
Bariz bir şekilde bilimsel ya da bilimsel olarak kanıtlanmış olmayan bir insan davranışı bu. Yani aslında fikir kendi üzerine çöküyor. İnsan yaşamının görülmeyen elementleri var. Mesela annenize "Seni seviyorum," dediğinizde bunu bilimsel olarak kanıtlayabilir misiniz? Hayır. Kalbinize koyup gerçekten sevip sevmediğinizi kontrol edebileceğiniz bir alet var mı? Hayır... Sevgi gibi yaşayan bir duyguyu ve hayatın nasıl sevgi ve nefret tarafından hareket ettiği, ne kadarsatın alma kararınızın olduğu, evinizi hangi sevdiğiniz mahallede almak istediğiniz, hangi arabayı severek aldığınız, bir kadın ve erkeğin severek evlenmesi, bir ebeveynin çocuğuna severek taktığı isim... Hayatta ne kadar sevgiye dayalı karar var? Ve sevgi tamamen bilimdışı. Tamamen bilimdışı. "Bilirsiniz, gizemli bir şeyler olmuş olmalı," diyerek açıklayamazsınız. Yine "ı_4i)l"e olan imana başvurmanız gerekecek. 

Görülenden öte bir gerçekliğin olduğuna inanmamız gerektiği fikri var. İnsanlar bu gerçekliği kabul ettiğinde, işte o zaman bu dinin bahsettiği imana hazır olurlar. Allah, "Allah 'a inananlar," demedi bile. Kendinden daha bahsetmiyor. Sadece kabul etmeniz gereken gözünüzün algılayacağından öte bir gerçeklik var, diyor. Dokunacağınız, koklayacağınızdan öte. Sizin için bu "ı_-Jİ)l"tır. 

Başka bahsedilmesi gereken şey ise, Allah 'ın iman için muzâri, geniş zaman kullanmasıdır. Kur'an'da "î^isT bulabilirsiniz. Geçmiş zaman. Burada da Jl 

var, geniş zaman. Geniş zamanda istimrar, sürerlilik vardır. Ayrıca tamamlanmamış bir şeyi mücadelesi de vardır. Aslında muzari, belagatçılara göre bu gayrı taam fiildir, (tamamlanmamış fiildir.) Sizin için daha basit anlatayım, eğer "Öğle yemeği yedim," dersem artık yemeği bitirmişimdir. "Öğle yemeği yiyorum," dersem eylemim daha tamamlanmamış demektir. Yani geniş zaman kullanmanın amacı bu insanların imanının olduğu ama daha üzerinde çalıştıkları çünkü imanlarının tamamlandığından tatmin olmadıklarıdır. Üzerinde yoğunlaşıyorlar ve bazen alçalıp 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yükseldiğinin farkındalar ve imanlarından vazgeçmiyorlar. Ve bir gün dibe vurmuş bir gün geçirseler bile her şey bitmediği için kalkıp tekrar yükseltmeye çalışıyorlar. 
Rasulullah (sav)'in de dediği gibi iman zaman zaman artıp azalabilir. Bazen çok yoğun hissedersiniz bazen hissetmezsiniz. Bazen namaza durursunuz ve hayatınızın en büyük devrimidir. Gözünüzden akan yaşlar hayatınızı değiştirir. Bazen de namaza durursunuz, aynı ayet okunur ama hiçbir şey olmaz. Sadece rükûyu beklersiniz. Tam da böyle işte. 
Bu artıp azalan bir şey. Allah sürekli takva sahibi olan insanların bile imanlarında iniş çıkış olduğunu vurguluyor. Bir insanın takvası olması onun mükemmel olduğu anlamına gelmiyor. Onların imanları bile dalgalanacak. İnip çıkacak Allah bizi imanında inişyaşasa bile tekrar çıkartmayı bilenlerden eylesin. 

Şimdi Allah burada şundan bahsediyor. Şimdi sizinle birazcık daha derin bir bakışla, görülmeyene inanmanın ne demek olduğu hakkında bir şey paylaşmak istiyorum. 
Kur'an'ın bakış açısından. Basit bir şekilde görülmeyene inanmanın, inananların göremedikleri Allah 'a, meleklere, kıyamet gününe, cehennem ateşine, cennete vs. 
anlamına geldiğini söyleyebiliriz. Aslına bakarsanız Rasulullah (sav) ya da O'na gelen vahiy bile bizim için görülmeyendir. Hiçbirini görmedik. Hiç görmedikleri mucizelere inanmaları, hiç görmedikleri Musa (as)'ın denizi ikiye yarması... Bunlar hiç görmediğimiz ama yine de inandığımız şeylerin ufak bir listesi. Ama bunların hepsine karşı daha derin bir bakış var. Onlar, diğer insanların görmediği bir hakikati görürler. 
Herkes aynı çağda, aynı yüzyılda, aynı yılda yaşıyoruz. Önümdeki bu dinleyiciler aynı ülkede, aynı toplumda yaşıyorlar. Etraflarında olanları aynı şekilde deneyimliyorlar. 
Ama görmeleri sadece görüleni gören gözlerle değil, ayrıca görülmeyenin değerini bilmekle oluyor. "ajüI OjİÂLIj 5)i (Nisa/108) "İnsanlardan gizlerler 

de Allah'tan gizleyemezler." İnsanlar partide oturup dedikodu yapıyorlar, biri hakkında konuşuyorlar. Herkes konuşup, birileriyle dalga geçip, binlerinin hatalarına dikkat çekerken, biri hakkında korkunç şeyler söylerken bunun bir suç olduğunun farkında olmuyorlar. Ve daha fazla kötü konuşunca acı da hissetmiyorlar, ciltleri daha fazla kaşınmıyor, böyle olmuyor. Terlemeye başlamıyorlar, acı hissedip sohbetlerinin ortasında kanal tedavisi olmuyorlar. Dedikodu yapmanızın fiziksel olarak bir sonucu yok. Ama imanı olan bir rahatsızlık hisseder ve der ki " Bu konuşmaya katılmaktan utanıyorum, bunu yapamam çünkü Allah ün beni böyle görmesinden utanıyorum." Yani partideki herkesin hiçbir sorunu olmadığı bir görülmeyen hakikatin bilincindeler. 
Görülmeyene iman budur. Nereye seyahat etseniz bir örnek göreceksiniz. 

Özellikle genç erkeklerle uğraşacağım; genç bir adam kampüste dolaşıyor Ve yaz okulundan ders alıyor. 4$ 3 4 k tfl" Önünden kıyafetini nasıl adlandırmam 

gerektiğini bilmediğim bir kız geçiyor. Ve gözü oraya gidiyor, tekrar bakmak istiyor ve "jfrt aj OjİâAj liJ (âihS' U 5 j! jij" (Hadid/ 4) ayetini hatırlıyor. "Nerede olsanız, 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O sizinle beraberdir. Allah, bütün yaptıklarınızı hakkıyla görendir." Siz kıza bakarken Allah da size bakıyor şu an. Siz de hemen gözlerinizi indirirsiniz çünkü bunun gaybe iman olduğunu fark edersiniz. Bu gaybe imanın dipdiri halidir. Herhangi birine "Yaratıcıya inanıyor musun?" diye sormak kolaydır. "Evet, inanıyorum." Ama test edildiği zaman... Davranışını, düşünceni, tercihlerini etkiledi mi? Bu gaybe imandır ve aslında bu cihattır. Yani İslam'ın hakikatlerini ayırt edin. İslam'ın hakikatleri, yaratıcının tek olması, Muhammed (sav)'in peygamber olması, Kuran'ın onun kitabı olması, bunlar hakikattir. Sizi sabah 2'de uyandırıp bu hakikatleri sorsaydım cevabınız aynı olurdu çünkü bu cevaplar nicelikseldir. Ama hayatı tecrübe edince, görülmeyen hakikatin bilincinde olup olmamanız niteliksel bir sorundur. Niceliksel değil, niteliksel bir sorundur. Cihad olmasının sebebi budur. Şuurunuz artıyor, imanınız artıyor ve bazen daha bilinçli oluyorsunuz bazen daha az. 

Size birkaç örnek daha vereceğim, mesela işinizde bir müşterinizi, çaresiz olduğu için, normalden çok daha fazla ödeme yaptırma fırsatınız oldu. Müşterinizin çaresizliğinden faydalandığınızda ve fiyatları daha fazla arttırdığınızda bu bir haksız kazanç türü oluyor. 
Çünkü insanlardan fayda sağlamak yasak. Bazıları da bu fahiş fiyat uygulamasını faiz olarak bile görüyor. Tam o zamanda herkes fiyatlarını 10 kat arttırmayla ilgilenirken siz hala makul fiyatla satıyorsunuz. Çünkü size Allah 'tan gelecek olan kârın, şimdi elinize geçecek ekstra paradan daha hayırlı olduğunun farkındasınız. jp- dUS" 

(İsra/35) "Bu daha hayırlı, sonuç bakımından daha güzeldir." Ve uzun vadede sizin için daha öncelikli. İşte gayba iman budur. Birinin çok fazla dünyevî kazancının olduğunu görürsünüz. Kardeşiniz, arkadaşınız terfi eder, geldikleri yerde birine rüşvet vermişlerdir. Burada da sosyalleşip aralarına karışmak ister. Noel partilerine, yeni yıl partilerine gider; alkol içen insanlarla haşır neşir olur o müslüman terfi eder, siz arkada kalırsınız. Siz terfi etmediniz, bu tam da görülmeyene iman etme zamanıdır. "Jşj dhiş- I 50 - ğüjj öl" (Kehf/40) "Belki Rabbim, bana senin bahçenden daha hayırlısını verir." Belki helale bağlı kalırsam, $ âJS- & Aâjjjj" (Talak/3) "Onu beklemediği 

yerden rızıklandırır." Allah 'ın bana hiç ummadığım yerden parayı, parasal kaynağı ve rızkı göndereceğine inanmam lazım. Eğer sadece Allah 'a karşı takvalı olmaya devam edebilirsem. Aynı şekilde sıkıntılı bir dönemden geçtiğinizde de. Acı içinde olduğunuzda, ağrı kesici ve tedavi altındaysanız, aile üyelerinizden biri acı içindeyse ya da siz biz kriz yaşıyorsanız bu bitmeyecek gibi görünür. Hiç bitmeyecek gibi görünür. 
İnsanlar size gelip "Daha iyi olacak," diyince aklınıza gelen ilk şey "Ne zaman iyi olacak?" 
sorusudur. "Daha fazla kötüye gitmekten başka bir şey olmuyor." Bu da tam görülmeyene inanma zamanı, J .w öjjjUS=J' UjI" (Zümer/10) Allah 

sabır gösterenin karşılığının hesapsız olarak geri döneceğini söylüyor. Onlar acılarının sınırsız olduğunu düşünüyorlardı, Allah onlara sınırsız mükafat verecek; bunu 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içselleştirince acı onlara artık kolay gelir. Daha kolay atlatırlar. Depresyonda olanlar yalnız hisseder; kimse onları anlamaz, takdir etmez, aramaz, herkes herkese "Ramazan bayramınız mübarek olsun," diye mesaj atar onlar hiç mesaj almaz, Facebook'ta onları dürtecek kimse yoktur. Hiç bildirimleri yoktur, Tamamiyle yalnızdırlar, "j,j Di" (Şuara/62) "Muhakkak Rabbim benimledir." Yalnız değilim. 

Depresyonda bile, yalnız hissetseler bile onların iyileşmelerine yardımcı olan görülmeyene imanları var. Asla korunmasız olmadığımızı anlamak budur. Birleşik Devletler'de seçim heyecanı var, biz müslümanlara ne olacak diye endişeleniyoruz. 
Bazıları Donald Trump başkan olursa Kanada'ya taşınmayı düşünüyor. Meksika'da gayrimenkul düşünen insanlar da var. Ama Allah 'in bizi öyle koruyor ki tek işlerinin bizi korumak olduğu melekler göndermiştir. "î&hS- (oSdLc (En'am/61) "Üzerinize 

koruyucu melekler gönderir." Saatte 50 mil gittikten sonra kırmızı ışıkta frene bastığınızda arabanın durduğunu nasıl düşünürsünüz? Sadece aldığınız yeni frenler değil bu, çünkü onlar Allah ne zaman isterse o zaman arızalanabilir. Kelimenin tam anlamıyla melekler var. Yolda. Sizinle. Sarhoş sürücüyü üzerinize sürmesinden alıkoyan 

o £ o s s t 

melekler. Allah 'ın yaptığı bu. Sizi melekler aracılığıyla koruyor. "bi3Jl 5Ü5JI j (SjUJj! 
öj3-5ÎI jj" (Fussilet/31) Meleklerin ölen kişiye söylediği sözler bunlar. "Biz hep senin koruyucu refakatçilerin olduk; bu dünya ve öbür dünyada da." Görülmeyene iman budur. Allah 'a döndüğünüzde korunmuş oluyorsunuz. Görülmeyenin bu açılarını vurgulamak istedim çünkü ümmetin ihtiyacı olan şey bu. İslam ile her zaman dalga geçiliyor. Peygamberle, İslam'la, müslümanlarla, Kur'an'la, ahiretimizle, cennetle, ateşle dalga geçiliyor. Dalga geçilmeyen ne var? Eleştirilmeyen ne kaldı? 
Müslümanların pek düşük özgüveni var. Lisede genç kız ve erkekler müslüman olduklarını insanlara söylemekten çekiniyorlar. Bu hakikatle aşağılanmış hissediyorlar. 
Bu da tam görülmeyene inanma zamanı; her ne kadar dışarıdan üstünlük görseniz de 
4 J 3 J 03 J 3 oj^il 4 JJj" (Munafikun/ 8 ) "Asıl izzet, ancak Allah'ın, Peygamberinin ve 
mü'minlerindir." Dolayısıyla izzeti veren Allah'tır. İnsanlar bizimle ne kadar dalga geçerse geçsin, biz izzetli insanlarız. 

İnsanların sizin dininizle dalga geçtiğini mi düşünüyorsunuz? Peygamberlerin çok daha kötü şekilde alay edildiğini bilin, "dibi jji JJujj 3&3" (En'am/10) "Senden önce de 

birçok peygamber alaya alınmıştı." "%jİS' jll" Eğer yalanlıyorlarsa, önceki peygamberlere de yalancı denilmişti. Yani eğer dalga geçiliyorsak peygamberlerin sünnetini yaşamış oluyoruz. Bir müslümanın küçük düşürülüp dalga geçilmesi bile bir onurdur. Kur'an kimsenin göremediği bir şekilde bakış açımızı değiştiriyor. Biz herkese görünmez olan bir şey görüyoruz bu"e^'"tir. budur. Birkaç tane daha 

hızlı örnek verecek olursak, biriyle konuşurken bile, mesela size önceden bahsettiğim dedikodu gibi başkasının şerefine ya da karakteriyle ilgili konuşmak bunlar büyük 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sorunlardır. O an imanı olmayan da 

"illâ (Nur/15) der. "Bir şey değil, sadece konuşuyorduk!" 4 İ)I ûjf 

"Hâlbuki bu, Allah katında büyük bir şeydir" Allah 'a göre az önce pat diye düşünmeden söylediğiniz şey çok ağırdır. Ağzınızdan ne çıktığına çok dikkat etmelisiniz. Görülmeyene iman meselesi budur. 


Bu akşam sizinle paylaşmak istediğim favorimse umutla ilgili. Ümmetin kötü bir halde olduğunu ve daha da kötü zamanlar olacağını düşündüğümüzde bir şeyi anlamamız gerekiyor. Allah Kur'an'da bize belli sözler verdi ve Allah söz verdiğinde benim gözlerimle gördüğüm umurumda değildir. Kalbimle gördüğüm, gözlerimle gördüğüme ağır basar. Allah f&S o) y3 y'3" diyor. "Kalbiniz 

gevşemesin, üzülmeyin; eğer gerçekten inanırsanız, en üst mevkide olacaksınız!" Yani ümmetin yenilgi üstüne yenilgi almasının bir önemi yok. Eğer müslümanlara karşı bir bunaltıcı haberden sonra diğer bir bunaltıcı haber alıyorsak; tüm dünyada ve hatta Batı'da, direk olarak müslümanlara karşı. Bu önemsizdir. Çünkü nihayetinde "Geceler gidecek ve hapisler, hücreler kırılacak." İmanları olduğu sürece Allah 'ın müminlere zafer vereceğinin umudu var. Bir müminden her şeyini alabilirsin ama umudunu alamazsın. Bu ümmetin depresyona girmesine izin yok! Bu ümmetin ümitsiz olmasına izin yok! Biz Allah 'm kitabını okurken olsun, Allah karşısında söylediğimiz ilk şey olsun; " 4 İı diyen bir ümmetiz. Bu da bizim her zaman işin iyi yanından baktığımız 

anlamına geliyor. Şikayetle dolu olduğunda " 4 İı diyemezsiniz. Aklınızdaki sadece 

olumsuz şeyler olduğunda tamamen " 4 İJ diyip Allah 'a hamd ve şükredemezsiniz. 
Sadece "Nimetlere, iyiliklere Allah 'm bize verdiği fırsatlara hamdolsun," dersiniz. Bu Allah 'tan bir lütuftur. İşin aslına bakarsanız, tarihimizde yaşayan büyük insanlar, kahramanlarımız, Kur'an'ın onurlandırdığı peygamberler, Salihler en karanlık zamanlarda yaşadılar. Şirk ve küfrün, Allah'a şirk koşmanın, inkarın, ahlaki çöküşün, kötülüğün baskın olduğu zamanlarda. Ve onlar hidayetin tek kaynağıydılar. Onlar hiç çoğunlukta değil, azınlıktaydılar. Ve küfrün güçleri onlar işlerine devam ederken hep daha fazla saldırgan göründü. Bu, onları inanılmaz yapan şeydi. Karanlığın egemen olduğu zamanda yaşamak, Allah 'm bizi o büyük insanların yaşadığı zorlukları tekrar yaşatarak onurlandırdığı anlamına geliyor. Bu, Allah 'tan bir fırsattır. “cy> ^ 

43 -jS (Hacı düJjl JjÜj ^iaJI Jİ9 {y? ^İüî" (Hadid/10) "İçinizden, fetihten önce infâk eden 


ve savaşanlar, işte onlar, daha sonra infâk eden ve savaşanlarla bir değildir, onlardan daha yüksek derece sahibidirler." Rahat zamanlarda gelenler gibi olamazlar. Ve bir müslüman da umut ediyor, "Keşke rahat bir zamanda yaşasaydım, hiç zorluk olmasaydı, İslam her yere yayılsaydı da dışarı çıkıp ezanı işitip hepimiz mescide girseydik; herkes bizi bıraksaydı!" Mutlu zamanlar! Ne var biliyor musunuz? O mutlu zamanları yaşayanlar, zor durumlarda yaşayan insanların sahip olduğu şekilde Allah'ı razı etme 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fırsatına sahip değiller. Başka herkes için sıkıntılı zamanda yaşaması bir depresyon sebebidir. Müminin sıkıntılı bir zamanda yaşaması ise Allah 'a hamd etme sebebidir. 
Allah bizleri zorlu göreve layık gördü. Bizim gücümüz yetmese de, Allah 'ın noksansız bir şekilde benim ruhumu almaya, müslümanların rahat içinde olduğu bir dönemdeki bir anneye üflemeye gücü yeter. Ama Allah benim ve sizin ruhunuzu seçti ve annelerimizin rahmine koydu. Bu gün ve bu çağda. Bizi bu gün ve bu çağ için yarattı. 
Bugünün zorluklarına karşı yüzleşmemiz için bizim uygun olduğumuzu gördü. Bu neslin insanlarını! Yani kendinizi düşük görmeyin. Bu yine gaybe imanın bir parçası. "ö^İJI 

Bu "görülmeyen" dünya görüşünü, hayatınızdaki her görüşünüzü şekillendireceğini, çoğu insanın göremediği bir hakikati benimserseniz, bunu nasıl taze tutarsınız? 
Yenilemeniz gerekir. Arapça'da ne derler bilirsiniz, hatta Türkçe'de de: "Gözden uzak olan, gönülden de uzak olur." Bu öyle bir şey ki, göremiyorum bile bu yüzden içimde bir mekanizma tarafından ihya edilmesine ihtiyacım var. Bu yüzden bu hikmetin mükemmel bir sürekliliğini göreceksiniz. ö 3 %|j ö^'" görülmeyene olan imanın 

güçlendiği yer "o^ÇiaJI öji^y'dır. "Namazlarını kılarlar." Namazı kalıcı hale getirirler. 
Asla düşmemesi gereken bir sütundur, "fisi" kelimesi "fls"den gelir. "Ayakta durmak" demektir, "filî" başka bir şeyi ayakta tutmak, demektir. Allah " 63 i ip' diyebilirdi. 
"Namaz kılarlar." Öyle demedi. öji^j" dedi. "Namazı ikame ederler" dedi. 

Namaz kılmakla ikame etmek arasında fark vardır. Namaz kılmak kelimenin tam anlamıyla ikame etmektir. İkamet nedir? 

"4İ)I öl 4İI İli 4 JI y öl A^AI, j6\ 4İJİ, yS I 4İJİ" Kamet getirmenin amacı ne? 

Herkesin namaza durmasıyla ilgili bir anonstur. İşlevi budur. 

Allah ’ın demesindeki mana namazın birlikte kılınmasıdır. Çünkü bu 

hakikati kendiniz tek başınıza sürdüremezsiniz. Gittikçe daha da zayıflar. Mescide gelmeyi bırakınca, diğer kendi inançlarını korumaya çalışan müslümanlarla takılmayı bırakınca, ofisinizde her gün durup sonra arkadaşlarınızla, evinize gidip yalnız kalınca ve bunu aylarca yapınca Allah ile olan ilişkinizde bir zayıflık göreceksiniz. Allah '1 ne kadar az ciddiye aldığınızı, ne kadar kolay günah işleyeceğinizi göreceksiniz. İçinizdeki gayb etkisinin sizden gelen gayb olduğunu göreceksiniz. Sizden yok olup gidiyor. Allah 'm evine geri geldiğinizde sadece gelip namaz kıldığınızda, bazılarınız, elhamdülillah Ramazan'dan ilham alarak mescide geldiniz, namaz kıldığınızda hissettiğiniz duygular, daha namaz başlamamış olsa bile, melekler tarafından kalbinize indirilen bir sekine oluyor. Bu sadece Allah 'ın evlerinde oluyor, başka hiçbir yerde değil. 
"ÂL5İÖJI cJjj Sil" Rasulullah (sav)'in de dediği gibi: "4İ)I cjyo yo ShH j 5^4-1 1 * 9 " Allah'ın evinde toplanan bir gruptan daha hayırlısı yoktur, Allah'ın evlerinden en hayırlısı mescidlerdir. Gelip birlikte Allah 'ın kitabını öğrenmek istediklerinde melekler 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onlara iner. 

"âSoMJI " (Müslim, Zikr 38; Ebû Dâvûd, Vitr 14; Tirmizî, Kıraat, 12) Melekler 

etrafını sarar ve onlara sekinet iner. Huzurlu hissederler çünkü görülmeyene iman etmenin amacı size huzur vermektir. 

4JUİ jSoj(R ad/28) "Kalpler ancak Allah'ı zikretmekle mutmain olur." Yani kendilerini korumak isteyen insanlara verilen bir sonraki unsur budur. Göremedikleri tehlikelere karşı bile. Eğer göremiyorsanız nasıl o tehlikelerin bilincinde olacaksınız? 
Namaz kılıp Allah 'la doğrudan bir ilişki sağlayarak. Kelimenin tam anlamıyla "o^ 11 
kelimesi "sıla" kelimesinden gelir. Bu da "ilişki" demektir. Yani öncelikli olarak bu dinde Allah 'la olan ilişkiniz namazdan geçer. 

Pek çok insan bilmez ama, aslında yahudilere ait bir gelenekte; Tevrat'ta birçok değişiklik yapıldı değil mi? Bunu biliyoruz ama aslında trajedik olan bu dinin gittikçe daha fazla ritüellere ve kurbanlara odaklanmasıydı. Tapınak ve adaklara. Tapınak ve yaratıcıya hayvan adamak en önemlileriydi ama namazın kendisi zayıfladı. Aralarından birçok grup namazı terk etti. Biraz sonra daha detaya gireceğim, çünkü şunu anlamalısınız ki bu ayetler indirildiğinde kitap ehline de dolaylı bir atıf vardı. Onlar da dinliyorlardı. Allah bu ilk takva grubunu bitiriyor. 

Onlar gaybe iman ederler. Bu gaybe imanı nasıl güçlendirirler? Namaz kılarlar. Bir sonraki kısım nedir? "öjAâjj HaJ" "Kendilerini rızıklandırdığımız şeylerden infâk 

ederler" "Ellezi razaknahum" denebilirdi, ama "mimma razakhanum" dendi. "U" nin daha kapsamlı manası var ve ucu açıktır. Daha kolay anlatmak gerekirse, "Onlara her ne verdiysek." Bazı insanlara sadece ve sadece sağlık verilir. Bazılarına sadece keskin bir zeka, bazılarına çok miktarda servet, bazılarına fırsat, bazılarına şöhret verilir. Allah farklı insanları farklı şeylerle rızıklandırır. Benim rızkım sizinkiyle aynı olmaz. Allah bazılarına erkek bazılarına kız çocuk verir. Allah sizi her ne ile rızıklandırdıysa, Allah onları her ne ile rızıklandırdıysa bunun infak edilmesi, "cjlül" kelimesinin Arapça'da bir manası da "kişinin iflas etmesi"dir. Durmadan harcayarak. 

Çok fazla kelimenin anlamına inmek istemiyorum ama paylaşmak istediğim bir şey var, kelime "nafika" kelimesiyle bir anlam paylaşıyor, kertenkele deliği demek. Çölde kertenkeleler hayvan saldırılarından sağ kurtulmak için delik açarlar. Ama açtıkları deliklerin iki girişi var. Eğer hayvan bu taraftan saldırırsa, eğer avcı köpekler büyük bir kertenkele için bu taraftan gelirse kertenkele bu delikten girip diğer delikten çıkar. Bu ayrıca eskiden krallar için de kullanılmıştır. Çünkü kralların devasa kaleleri vardır ama eğer işgal edilirse ocağın arkasında sizi ormana çıkaran gizli bir tünel vardır. Buna da "nafika" denir. Yani iki girişli delik. Bu arada, aynı kökten "münafık" kelimesi de gelir. 
Neden? Çünkü ikiyüzlüler iki seçeneği de açık bırakır. Eğer müslümanlar iyi durumdaysa 


ıo 





Nouman Ali Khan Dersleri - Genç Müslümanlar 


onlarla, kötüleşirse deliğe girip diğertaraftan çıkarlar. Ama "lî^jfla ilgili başka bir ilginç şey de kelimenin tam anlamıyla bizim bu dünyanın içine para koymamızdır. Deliklerden birine. Sonra nereden çıkıyor? Ahiretten. Bu aslında depozito konseptidir. Vadesiz mevduatınız olduğunda hemen paranızı çekebilirsiniz, ama uzun süreli yatırım hesabınız olduğunda para emanet edip hemen geri alamazsınız, emeklilik hesabı mesela, parayı çekmek için belli bir yaşa gelmeniz gerekir; ama o hesaba para koyduğunuzda harcamıyorsunuz buna harcamak denmez. Buna yatırım denir. Çünkü alacaklı sîzsiniz zaten. Bu para transferi oluyor. Allah 'ın rızıklandırdığı şeyi harcama fikri aslında bizim dünya hesabımızdan ahiret hesabımıza transfer etmektir. Hala benim hesabım oluyor yani. Sadece farklı bir banka. Bank of America değil, VVells Fargo da değil. Citibankya da Chase değil; Allah ün bankası. FDIC'den de daha güvenilir. Yani size geri döndürüp üzerine ekleyecek. Bu arada, bu sadece siz gaybe iman ederseniz olabilir. 
Allah için harcayıp sadaka vermek birine yardım edip bankanızda ne kaldığına bakmamak ancak sizin için iki şeyden emin olmanızla mümkündür. Birincisi, verdiğinizde paranız eksilmez. Bu Rasulullah (sav)'in sözüdür. Sadaka verdiğinizde paranız azalmaz. Başka bir deyişle, siz verince Allah yerini daha iyisiyle doldurur. Terfi etmek mi istiyorsunuz? Sadaka verin! Yeterince tasarruf edemiyor musunuz? Sadaka verin! Allah size daha fazla kapı açacaktır. Bu Allah'ın sözüdür. Bu imanın bir parçasıdır. 

Diğer parçası ise daha derin. Biz verdiğimizde; bir yetime, sel, deprem kurbanlarına, bir mescide vermiyoruz, biz aslında Allah 'a veriyoruz. Aslında Allah'a veriyorsunuz. Allah'ın burada ne dediğini görüyorsunuz. HoJ" Yetime, mescide, fakire harca 

denmedi. Nereye harcayacağımızı söylemedi. Sadece "harca" diyor. Aişe (r.anha)'nin her zaman sadaka verdiğinde üzerine parfüm sıkması bu yüzdendir. Sadaka verdiğinde üzerine parfüm sıkardı. Ona nedenini sorduklarında "Çünkü bunu Allah'a yolluyorum," demiştir. Her ne zaman sadaka verirseniz bu Allah 'ınkendisine verdiğiniz bir ameldir. 

Daha ilerlemeden biraz konuyu açacağım, şöyle düşünün; bu örneği yıllar önce veriyordum ama hala konuyla alakalı, faydalı buluyorum. Çocuklar çok bencil olabilir. 
Çocuklarımdan biri, Hüsna küçükken çikolataya bağımlıydı, bu genetik bir sorun. 
Hepimiz çikolataya bağımlıyız. Ben çikolata yerken bana bakıp "Baba, biraz alabilir miyim?" dedi. Ben de "Hayır, alamazsın," dedim. "Baba, birazcık." "Hayır, alamazsın." 
"Çok az alabilir miyim?" "Tamam, tutabilirsin ama 10 saniyeden sonra bana geri vereceksin." Ona 10 saniye verdim ve yiyebileceği kadar hızlı yiyordu. Ağzından büyük lokmalar halinde. 10 saniye geçti ve bitmemişti ve ben de "Geri alabilir miyim?" 
demiştim. O ne dedi peki? "Benim!" ve kaçtı gitti! Çocuklarınız başkasının evine gittiğinde, çocuklar inanılmaz, asla kendi oyuncaklarıyla oynamazlar. Asla. Kendi oyuncaklarıyla oynadıkları tek zaman başkasının çocuğu yanlarında olduğundadır. "Şu oyuncak çok güzel, benim," derler. Diğer çocuk gider gitmek fırlatıp atarlar. Diğer 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çocuğu kötü hissettirmek mi istedin? Çocuk da yalvarıyordu "Ben de oynayabilir miyim?" diye. Sonunda eline Avenger'i ya da her ne ise verdi, çocuk iki saniye oynadı ki gitme vakti geldi. Oyuncağı ödünç alan çocuk sizce kolayca bırakır mı? "Bende kalabilir mi? Annem kalabilir dedi." Çocukluktan itibaren insan doğası böyledir. Bize ait olmayan şeyler bize verildiğinde, onların bize ait olmadığını kolayca unutuyoruz. Bize verildiği kısmı unuttuğumuzu varsayıp hayal kuruyoruz, bize ait olduğunu hayal ediyoruz. Başka birine ait olmadığını hayal ediyoruz. Ve onu elimizde tutmak istiyoruz. Biri istediğinde de "Benim, benim!" diyoruz. Allah ne diyor peki? diyebilirdi. "Harcarlar." Ama 

(ojbüüjj lLa$" diyor. "Bizim tıklandırdığımızdan harcarlar." Size veren biziz, size ait olduğunu unutun! Giydiğim kıyafetler bana ait değil! Bankamdaki parabenim değil! 
Sürdüğüm araba benim değil! Durmadan "benim t-shirtüm, benim arabam, benim cüzdanım, benim banka hesabım, benim evim" diyorum. O kadar "benim" kullanıyorum ki aslında Allah 'ın sahip olduğunu unutuyorum. O kadar ki vücudum, gözlerim, kulaklarım, burnum ^J| 3 tfj" Biz kendimiz Allah 'a aitiz! Allah 'a 

döndürüleceğiz, varlıktan bahsetmek de ne demek? Bizim mülkümüz Allah'ın mülkünden bir parça yalnızca. Yani Allah 'tan geldiğini kolayca unutuyoruz bu yüzden burada özel bir ihtisas var. Özel bir tevkid var burada. 

Gramer öğrencileri bilirler, HoJ" Allah'ın "bizim tıklandırdığımızdan 

harcarlar" demesine dikkat edin, diğer bir deyişle, ayetteki tek geçmiş zaman rızık kelimesidir. Allah "inananlar" diyor, geniş zaman, "namaz kılarlar" diyor, geniş zaman, "harcarlar" diyor, geniş zaman, ama "tıklandırdığımız" diyor. Geçmiş zaman kullanma amacı nedir? Birçok faydası var, şöyle düşünün; İnfak etmek için Allah'ın sizi tıklandırmasını beklemek zorunda değilsiniz. Bazı insanlar "Sadaka vereceğim ama Allah bana verdiğinde" der. "Şu an değil, Allah henüz vermedi. Verince harcayacağım." 
Allah her insana "Sana zaten verdim" diyor! Sende zaten bir şeyler var... "İki hurman varsa birini bana ver. Elman varsa bir dilimini ver. Gençliğin varsa birazını ver. Enerjin varsa biraz bana harca. Yeteneğin varsa birazını bana ver." Herkese bir şey verilmiştir, eğer size rızık verilmeseydi bu dünyada nefes alıyor olmazdınız. Allah bu ayeti sadece milyonerlere demiyor. Ve ne kadar verdiğinizle ilgilenmiyor. Verdiğinizin niteliğiyle ilgileniyor. Niceliğiyle değil. Nicelik Allah 'a göre hiçbir şeydir. Birisi 20.000$ bağış yapıyor, harika! Birisi 2$ bağış yapıyor, o kadar harika değil... Bize göre değil fakat 20.000$ veren adamın belki 20milyonu vardı. Ve 2$ veren adamda 10$ vardı. Biliyor musunuz, o 2$ Allah 'a göre daha değerlidir. Bize göre "20.000$ çek! Çok yardımcı olacak!" deriz ve 2$ görsek "Eh, inşaAllah fazlası gelir" deriz. Ama o 2 doların Allah tarafından daha mübarek olup olmadığını ve 20.000$ bağıştan daha fazla iyilik getirip getiremeyeceğini bilmezsiniz. Arkasındaki niyetten ve fedakarlıktan dolayı. "Allah bana her ne verdiyse gönüllü olacağım" içselleştirilmelidir. Bu yüzden Allah Kur'an'da "bjâjl 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Sllfljj lsÜL>" (Tevbe/41) buyuruyor. "Gerek hafif, gerek ağır olarak savaşa çıkın" Vereceğiniz şeyi asla küçümsemeyin. Küçük çocuklara pratik yaptırmalıyız. Bazı çocuklarımız bozuk para biriktiriyor ve sadaka kutusuna koyuyor. Size göre değerli değil, zaten bu yüzden çocuğunuza vermiştiniz :)) Kutuyu açıp parayı toplayana bile değerli gelmemiş olabilir. "Ah, insanlar hep bozuk para atmış," diyebilir. Ama o çocuğa göre onun tüm parasıydı. Onun için çok önemliydi; o hediyeleri Allah 'a göndermişti. 
Kendi verdiklerinizi azımsamayın. Küçük de büyük de olsa. İşte bu HoJ" 

Zamanım çabucak geçerken en azından bir ayete daha geçmek istiyorum. Çok güçlü bir ayet, "dilil cJjjl U-> ö^İİIj" "Onlar sana indirilene inanırlar." Bu ayette dikkat çekici birçok şey var. İmam Fahreddin er-Râzî (rh) bu bir sonraki ayetin başka bir grup için olduğunu söyler. İlk ayet tüm insanlığa açıktı. Bir sonraki ayet; önceki vahye muhatap olan daha özel bir gruptu: yahudiler ve hıristyanlar. " Jjiî Uj dilil djil Uj ûjiojj diils" "Onlar sana indirilene de, senden önce indirilenlere de inanırlar." öj-ş-Slüj Öjİsjj" "Ahirete de kesin olarak inanırlar."Kaba bir çeviriyle. Şimdi ayeti biraz parça parça inceleyelim çünkü çok derin. İlk ayet gaybe inanan, Allah ile ilişki kuran ve Allah'ın rızıklandırdığı şeyi O'na geriye infak eden herkes içindi. Bunlar herkes için. Ama şimdi kitap ehli arasındaki arkaplan hayatî önem taşıyor. İlk dikkat edeceğimiz şey "dilil i Jjil lı" "Sana indirilen" "Sana"dan Rasulullah (sav)'e referans var. Allah; vahiyden, vahyin inmesinden ve Rasulullah (sav)'den bahsetti. Ama diğer kısma bakın: "diliş ^ cJjlî ü>J" "Senden önce indirilenlere de." Kime indirildiğinden bahsediyor mu? Hayır. Yani eğer Rasulullah (sav)'e ne verildiğine bakmak istiyorsanız kime soracaksınız? Rasulullah (sav)'e. Vahyi alan o. O halde ona gidip sorabilirler, o da onlara Kuran'ı okuyabilir. Allah vahyin çok önceden geldiğini söyledi ama kime geldiğini söylemedi. Neden? Çünkü vahyin sahipleri unutulmuştu. Hatırlanmıyorlardı. İşin aslına bakarsanız birçok vahiy ya sözlü geleneğin bir parçasıydı ya da bir parşömendeydi ve dolaştı. Biri eline aldığında nereden geldiğini bile bilmiyordu. Biz Kur'an okuduğumuzda bunun direkt Rasulullah (sav)'e geldiğini biliyoruz. Ama ne yazık ki, bizden önce gelen insanların, özellikle yahudi topluluğunun kötüye gitmesiyle indirilen birçok şeyin kime ait olduğu bilinemiyordu. 
İşin aslına bakarsanız modern akademisyenler bile Tevrat'ın yani Eski Ahit'in ya da günümüzdeki yazılı İbranice İncil'in formunun peygamberlere dayandırılamadığına inanıyor. Arada yüzyıllarca boşluk var. Tüm kopyaları yakılmıştı ve tekrar ihya edilmesi gerekiyordu. İncil'in toplanmasının bayağı karmaşık bir tarihi var. Ama şunu anlayın ki bazı parçaları, geçen yüzyıllara rağmen, hakikatin bazı noktaları canlı kalabildi. O kadar iman bile, geriye her ne kaldıysa birinin Kur'an'ı duyup "Bu tam da önceden okuduğum şeydi!" demesi için yeterliydi. "Bana nesilden nesile aktarılan buydu!" Yani hakiki öğretilerden çok az bir kısmı onlarda vardı. Bu bağlamda sizinle önceki kitapla ilgili bir şey paylaşmak istiyorum. Esasen, İbranice İncil ve Yeni Ahit yani öncelikle Musa (as)'ya 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verilen öğretiler, yani Tevrat ve İsa (as)'ya verilen İncil, bunlar iki temel vahiydir. Tabii ki Davud (as)'a da Zebur verilmişti ama iki temel vahiy Tevrat ve İncil'dir. 

Şimdilik Tevrat'tan bahsedelim. Tevrat Musa (as)'ya verilmişti. Musa as ilk önce Allah ile konuşacağı zaman dağa gitmişti. Allah 'la konuştuğunda Allah 'ın ilk dediği şeylerden 

o9 g; 

biri "Âol* ÂcLUl jl" "Muhakkak ki, saat gelecektir." Dikkatli dinleyin. Vakit yaklaşıyor. 
"I&İ3-I S6İ" "Neredeyse onu gizleyeceğim." Vakit ne burada? Kıyamet günü. Herkes biliyor değil mi? Musa (as)'ya kıyamet gününün geleceği söyleniyor. Ama "neredeyse onu gizleyeceğim" yani bazı alametler var fakat tüm alametleri göstermeyeceğim. 
"(jöJ Uj "Herkes peşinde koştuğu şeyin karşılığını bulsun diye." Size 

bu ayeti alıntılamamın sebebi, Kur'an'da Musa (as)'a verilen ilk öğretilerden birinin kıyamet günün yaklaşıyor olmasıydı. Ve kıyamet gününün alametleri olduğunu söyledi. 
Ayrıca kıyamet gününün en önemli özelliklerinden birinin herkese yaptığının karşılığının verileceğiydi. Şimdi, yahudi-haham geleneklerine bakarsanız, yüzyıllar öncesine, İsa'dan bile öncesine bakarsanız, yahudi grubunun iki ana din şeklinde ayrıldığını keşfedersiniz. Sadukiler ve Farisiler. Hiç duymamış olabilirsiniz, çok derine inmeyeceğim ama bir genel bakışla anlatacağım, gerçekten etkileyici ve bu ayeti anlamanıza vesile oluyor. Gerçekten bunu paylaşma amacım bu ayetin öğretisini içselleştirmek. İsa (as)'dan yüzyıllar önce yahudiler iki gruba ayrıldılar. 

5-6 belki daha fazla yüzyıl. Sadukiler ve Farisiler. Sadukiler esasen kendi kıblelerinden sorumlulardı. Kıbleleri neresiydi? Kudüs. Ayrıca dindar insanlardı, ritüelleri, ibadetleri vardı ve tüm dinin tamamen tapınağa ibadete odaklı olduğuna inanıyorlardı. Tapınağın önünde adak adıyorlardı. İlginç olan ise Sadukilerin ahirete inanmamalarıydı. Toprağa karışacaklarını ve bunun sonları olacağını sanıyorlardı. Ahiret yok. Ahirete inanmayan, Allah 'm evinin sorumluları. Diğer grup Farisilerdi, hahamlardı, günümüzde Ortodoks Yahudiliğindeki haham geleneğinin ataları Farisilerdir. Onlar aslında diriliş gününe inanıyorlardı ve Tevrat'ın bir parçasının yazıldığına değil, sözel olarak aktarıldığına inanıyorlardı. Yani ezberlenip nesillere aktarılıyordu. Ama yazılmamıştı. Ayrı küçük ve önemli olan bu grup ahirete inanıyordu ama onlar bile her birey için ahiret hayatına inanmıyordu. Milletlerin yargılanacağına inanıyorlardı. İnsanların değil. Yani geriye kalan çok ilginç bir ahiret konseptti bu. Bu Musa (as)'ya verilenden kulağa farklı gelmiyor mu? Allah 'm huzuruna çıktığı gece? Evet, yani yüzyıllar boyunca çok şey değişmiş diyebiliriz. Ahiret konsepti olan grubun bile çok kaba taslak bir konsepti var. 
Ve tapınakları yıkıldığında, düşman geldiğinde, birkaç millet gelip tapınağı yıktılar, tapınaklar tamamen harap olmuştu ve yahudiler sürgün edildi. Dinin tapınağın etrafında döndüğüne inanan grup hangisiydi? Sadukiler. Tarihçiler onların neredeyse tamamen soyunun tükendiğini tartışıyorlar. Ve geriye kalan tek Farisilerdi. Ahiret konsepti olup yine de zayıf kalan. İşin aslına bakarsanız eğer İbranice İncil'i okursanız, 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sonuna kadar ahiretle, kıyamet günüyle, cennet, ateşle ilgili hiçbir şey bulamazsınız. 
Hiçbir şey! Kur'an'da o kadar merkezî bir konsept olması... 

Düşünebiliyor musunuz? Kur'an'daki her bölüm bir şekilde ahiretle ilgili! Ve yahudi geleneğinde bu tamamen yok olmuştu. Sonradan Eyüp Kitabı, Vaiz gibi direkt olarak "toprağa karışacağız, dirilme olmayacak" diyen kitaplar var. Kitaplarında! Bütünüyle ahiret inkarı! "Ahiret diye birşey yok." Bu konsept, bir şekilde, Allah 'ın isteğiyle, birazı sözlü gelenekle günümüze geldi ve İsa (as)'den önceki birkaç yüzyıldan önce zuhur etti. 
Ve yavaşça yahudilerden birkaç grup ahirete tekrar inanmaya başladılar. İşin aslına bakarsanız İncil'in herhangi birinde, Yeni Ahit'te İsa bir grup Sadukilerle tartışır. Onlar ahirete inanmayanlardı. İsa ahiretin varlığıyla ilgili onlarla tartışıyor. Yani aslında ahirete inanmayan yahudilerle, o zamanın müslümanlarıyla konuşuyordu. Başka bir deyişle, imanımızın esasları Allah 'a,vahye ve ahirete imandır. Bu üçünden hangisi en çok unutulan ya da göz ardıedilen, tamamen çöken hangisiydi? Ahirete iman. 

Şimdi bu ayetin hikmetini anlayın. 

Bize gönderilen ve bizden önce gönderilen, Allah 'a iman, peygamberlerin kıssaları, ahkamı dahil ediyor. Allah 'm ayetin sonunda vurguladığı şey: fJÎSji-Slüj" dur 

"Ahirete de kesin olarak inanırlar." Kesinlikle ikna olmuşlar. Aslında İsa (as) geriye kalan İncil'den ne kadarına inanabiliriz bilmiyoruz ama o bile İncil'de cennet (paradise) kelimesini kullanıyor ki kelime "firdevs"ten gelir. Ve birkaç yüzyıl önce bu inanç biraz ihya edilmişti demiştim, Kur'an'a yakın iki terimleri vardı, "Gehenne" cehennemin İbranicesi ve "Gen" cennetin İbranicesi. Bu terimleri kullandılar ve geri dönüş yaptılar ama o zaman bile çok yetersizdi ve Kur'an'da gördüğünüz cennet ve ateş kavramlarının yanından bile geçmiyorlardı. Alakaları yok bile. Bu yüzden bu kitaba geldiklerin de onları sarsan şey ahiretti. Onlarda tamamen kayıplara karışmış şeydi, çok belirsizdi hatta hayaletimsi, gölgemsi figürler olma gibi konseptler vardı, vücut dirilmeyecek, sadece ruh dirilecek ve bu fikrin Eflatun'un felsefesinden (platonculuk) geliştirildiğiyle ilgili izler de var. Çünkü vücudun çürüyüp gittiğini gördüler, peki nasıl dirileceğiz diye düşündüler. Belki birkaç ruh kurtulur ve vücut sonsuza dek yok olur diye düşünüyorlardı. Biz biliyoruz ki, vücut da diriltilecek. İmanımız bu. Bugün sonuca varmaya çalıştığım şey şuydu, insanların ölümü deneyimleyeceği ahirete iman ve ölümden sonra, bu dünyadan sonra başka bir hayat var, bu da kabirlerde başlıyor. 
Sonra sur üflenince hayat başka bir şekil alacak ve insanlık tekrar diriltilecek ve herkes birebiryargılanacak, yaptıkları her şey için. Sonra biryoldan geçecekler, bu yol ya onları cennete ya da cehenneme götürecek. Müslümanların her zaman inandığı bu tüm yaşam döngüsü bu, her çocuk bilir. Sorgusuz sualsiz bir şekilde kabul ediyoruz bunu. 
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"Ahirete inanıyor musunuz?" "Elbette inanıyoruz!" Bu bilgi bizden öncekilerin kafasından silinmişti. Onların şuurundan alınmıştı! Sadece damlacıkları kalmıştı ve Allah bu inancın tekrar inşası için Kuran'ı indirdi. Ahirete olan inancın tekrar canlanması için. 

Şimdi sizinle kalan iki dakikada ahiretin kıymetini paylaşmak istiyorum. Allah önceki ayette onların gaybe iman ettiğini söylemişti, hatırladınız mı? %4îJl> 

Gaybın hangi kısmını unuttular? Ahireti. Ahireti unuttuklarında amellerin ne değeri kalır? Neden salih amel işliyorsun? Neden kötü amellerden kaçıyorsun? Gerçek bir motivasyonunuz yok çünkü ahiret sizden alınmış. O zaman namaz kılmak mağdur edilmez mi? Eğer ahiret yoksa, namazımı kaçırmakla ilgili hiçbir sonuç ve konseptyoksa, namaz kılmaya özen gösterecek misiniz? Hayır. Ve infak edeceğiniz zaman, bu infağın bu dünyada ve ahirette bir hayrı olduğuna inancınız yoksa infak etmek için motivasyonunuz kalabilir miydi? Takvanın ana esasları gaybe iman, namaz kılmak ve infak etmek; ahiret yok olunca bunlar da yok oluyor. Ahiret bozulunca onlar da bozuluyor. İmanımızın şartları bunlar. Bunlar imanımızın sıkı sıkıya bağlı olduğu şeyler. 

fJ» 5j4-5lb3" Dikkat edin, kullanılmıştı; imanları var, sonunda da 

kullanılmış. Arapça'da mutlak iman demektir. İnandıkları tüm şeyler arasında asla unutmadıkları tek şey ahirettir. Allah 'ın karşısında hesap verecekleri düşüncesidir. Bu şuurla inşaAllah tüm sureyi okuyunca sureye başka bir lezzetle bakacaksınız, çünkü sure o gruptaki gelecek hayatı unutan insanlara konuşuyor. Bir Kur'an talebesinin hedeflerinden biri de Allah'ın Kur'an'da öğrettiği her şeyin öyle ya da böyle bizi Allah 'a döndürüleceğimiz buluşmaya götüreceğini anlamaktır. Bu hayat Allah 'a yakınlaşmayla ilgilidir. Ahiret hayatta tamamen yakınlaşıyorsun. Yani bu hayat O'nunla gerçekten buluşacağımız ahiret hayatı için bir hazırlıktır. Yani her namaz, kıyamet gününün bir provasıdır. Her Cuma, haşr (diriliş) gününün provasıdır. Hac, kıyamet gününde Allah 'm huzurunda duracağımızın provasıdır. İslam'da yaptığımız her ibadet her zaman bir şekilde Allah'ın karşısında hesap vereceğimizi hatırlatıyor. Allah hepimizi bu duruş için hazırlasın. 


Nouman Ali Khan 
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